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Met ’n Gouds Randje 

 

1 tot en met 8 augustus 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inleiding 

We zijn op reis geweest naar Reeuwijk, waar we een huis hadden in het 

Landalpark De Reeuwijkse Plassen. 

 

 

 

 

 

 

De reizigers die meegingen zie je hieronder en ook de begeleiders:  

 

  

 

  

 

Tiny en Pierre 
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Vrijdag 1 augustus 

Met vijf vakantiegangers vertrokken we uit Arnhem en na een lange rit met 

files en regen, kwamen we aan in Reeuwijk, waar we de laatste twee gasten 

konden ontvangen. Omdat Ronald vandaag 65 jaar werd, maakten we er 

meteen een feestje van. Zingen, een cadeau en taart, zijn verjaardag kon niet 

stuk. Een lekkere macaronischotel was ons diner, waarna we wat konden 

‘chillen’ en na een vermoeiende reisdag op tijd naar bed.  
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Zaterdag 2 augustus 

Na een heerlijk ontbijt en wat rustig aan doen met een spelletje dammen, zijn 

we de kampwinkel op het park gaan verkennen. Na de lunch gingen we naar 

een winkelcentrum in Gouda om boodschappen te doen en vooral te winkelen, 

want dat blijken onze vakantiegangers heel leuk te vinden. Na wat inkopen 

doen, ging een drankje op een binnen terras er prima in. Een lekkere maaltijd 

met hamburgers en gebakken aardappels in ons eigen huis smaakte iedereen 

uitstekend. 
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Lekker van de zon 

genieten, dat hoort ook bij 

vakantie! 
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Zondag 3 augustus 
Na een rustige start met ontbijt en koffie gingen we naar het Streekmuseum in 

Reeuwijk. Daar was veel te zien over hoe ze vroeger turf uit de grond haalden 

om de kachel mee te verwarmen. Veel oude dingen en kamers zoals ze vroeger 

waren. We mochten er ook gewoon in zitten. De koffie en stroopwafel die we 

daar kregen lieten we ons goed smaken. En omdat eten ook heel belangrijk is in 

onze vakantie gingen we ’s avonds pizza eten in een leuk restaurant.  

 

  



8 
 

 

  



9 
 

 

Een mooie groepsfoto bij het museum 

In het pizza restaurant 
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Maandag 4 augustus 

Vandaag zijn we naar Gouda geweest om te winkelen (ja hoor, alweer!). Maar 

ook om een excursie te maken naar een stroopwafelfabriek en een 

kaasmuseum. Daar leerden we van alles over hoe Goudse kaas wordt gemaakt 

en konden we kaasmeester worden en – heel belangrijk – kaas proeven.  

Lekkere broodjes met een frisje bij de Subway hoort er natuurlijk ook bij.  

En om het eetverhaal af te maken, werden we ’s avonds getrakteerd op 

heerlijke door Tiny gebakken pannenkoeken.  
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Groeten uit Gouda 
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Dinsdag 5 augustus 

Vandaag was weer een bijzondere dag. Na het ontbijt wat ontspannen en een 

spelletje “Mens-erger-je-niet”. Een bezoek aan het Bollo-huisje op het park was 

ook een stuk van ons programma. Na de lunch gingen we naar een 

kinderboerderij, waar veel dieren waren, die je ook mocht knuffelen. Maar het 

hoogtepunt die dag was toch wel Bollo de beer, die door iedereen werd 

geknuffeld. De dag werd besloten met een heerlijke maaltijd met kipsaté en 

veel satésaus.  
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Bollo en ijs toe  
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Woensdag 6 augustus 

Vandaag staat er een bezoek aan Avifauna op het programma. Vol spanning 

gaan we er in de bus naar toe. Het is een grote dierentuin, waar vooral veel 

soorten vogels te zien zijn, maar ook apen, een miereneter en alpaca’s. Veel 

apen lopen los en zijn van heel dichtbij te zien.  

We hebben onze lunch meegenomen en eten die op een terrasje op. Het was 

een hele tocht door het park en na aanschaf van wat souvenirs gingen we weer 

met ons busje terug. Maar eerst hebben we met zijn allen nog wat 

boodschappen gedaan in Gouda. Een heerlijke door Tiny zelfgemaakte 

tomatensoep én patat én ijs was ons avondeten. Na een volle dag weer op tijd 

naar bed! 
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Donderdag 7 augustus 

Vandaag alweer de laatste volle dag. Op het programma staat een bezoek aan 

de kaasmarkt in Gouda. Daar worden pallets met kaas verhandeld door handje-

klap. Later in ons huisje hebben we dat nog even geoefend tot grote vreugde 

van iedereen. Rond de kaasmarkt zijn veel winkels en een gewone markt en 

daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Tussen de middag weer een heerlijk 

broodje gegeten bij de Subway. Enkele gasten hebben in de middag 

gezwommen in het overdekte bad van Landal. Een heerlijke verfrissing want 

het was best warm vandaag. In de middag was Bollo bij zijn huisje, dus daar 

hebben we hem ook nog ontmoet én geknuffeld.  

De laatste avond van onze vakantie, dus heerlijk uit eten geweest in Gouda. 

Een echte driegangenmaaltijd, waar iedereen van heeft genoten. En alsof we 

nog niet genoeg gegeten hadden, hadden we ’s avonds nog een appeltaart, die 

Jeroen voor ons geregeld had. Onze laatste bezigheid vandaag was het koffers 

pakken, want morgen weer naar huis.  
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Vrijdag 8 augustus 

De vakantie is weer voorbij. De taxi’s voor Imelda en Martin waren op tijd en 

met de andere gasten waren we ook weer tijdig met de minibus in Arnhem. 
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Tot Slot 

 

 

 

We kunnen terugkijken op een super week met een leuke groep. We 

hadden veel gemeenschappelijke dingen die we leuk vonden, zoals 

winkelen, eten, terrasjes pakken. En jullie hebben het als vakantiegangers 

ook leuk gehad, zoals jullie ons al vertelden.  

Dus volgend jaar weer een gave vakantie uitzoeken bij Tendens, er is van 

alles mogelijk! En dan misschien tot ziens.  

Wij hebben van jullie genoten en waren met plezier jullie begeleiding. 

 

Tiny en Pierre 

 

Tendens Vakanties 

Met ’n Gouds Randje 

Landal Reeuwijkse Plassen 


